
Haar leven was ‘schoon’
omdat het eenvoudig en oprecht was.
Haar leven was ‘rijk’
omdat het zich in zelfvergetenheid wegschonk 
Haar leven was ‘goed’.

 
Mevrouw

Hilde Deroey
dochter van Marcel(†) en  
Yvonne(†) Deroey - Van Eyken
 
geboren te Leuven op 27 mei 1959 
overleden in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart  
te Tienen op 16 juni 2023

 
Lid van Samana

Lid van OKRA

Lid van Femma

 

Haar uitvaart zal in besloten kring plaatshebben. 

Wij nodigen u uit om Hilde een groet te brengen 
op VRIJDAG 23 JUNI 2023 van 18u30 tot 19u30 
in het funerarium Eraly, Torenstraat 45 te 3110 
Rotselaar.

Dit melden u 	 haar broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten :
	
Herman en Chris Deroey - Sterckx
	 An en David en hun kinderen Fons en Jaak
	 Leen en Roel en hun kinderen Vince en Lily
	 Koen en Jana
	
Jan Deroey
	
Daan en Kris Deroey - Stas
	 Jo en Stijn en hun kinderen Leon en Rosalie
	 (†)Tinneke
	 Wouter en Liesbeth en hun kinderen Ilan, Trui en Obi
	 Lien en Kris en hun kinderen Vik en Emil
	
(†)Chris Deroey
	
Morris en Mia Van Eyken - Deroey
	 Nele en Tim en hun kinderen Roxanne en Sebastian
	 Bavo en Sylien en hun kinderen Anna, Julie, Thomas en Margot
	 Lieke en Dirk, ♥♥
	 Tine en Pieter
	
Dirk en Liesbeth Deroey - Bezemer
	 Ubi en Chloë
	 Pim en Milena en hun dochter Amelia
	 Rik en Naomi

Rouwadres: 	 Familie Deroey, 
	 p.a. Uitvaartverzorging Eraly, Torenstraat 45 - 3110 Rotselaar.


