
Ik heb gevochten en gestreden,

maar niet gewonnen.

Nu is er voor mij 

een nieuwe reis begonnen ...

Intens verdrietig, maar met diep respect voor de geweldige strijd 
die hij heeft geleverd om bij ons te blijven, delen wij u mee  
dat rustig is ingeslapen, een lieve pa en opa

de heer

Julius Moortgat
echtgenoot van mevrouw Irma Verlinden(†)
Medeoprichter van wielerclub WTC De Ware Vrienden - Begijnendijk
Lid van OKRA Pijpelheide

Hij werd geboren te Baal op 25 februari 1939 en overleed, 
in familiekring thuis, te Begijnendijk op 24 maart 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen  
van Jules bij de uitvaartliturgie in de parochiekerk  
Sint-Lucia te Begijnendijk, Kerkplein 1, 
op DINSDAG 2 APRIL 2024 om 11.00 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten  
in de kerk vanaf 10.30 uur.
Hierna leggen wij hem te ruste bij zijn echtgenote  
op de begraafplaats van Begijnendijk.

U kan Jules een groet brengen 
op woensdag 27 maart 2024 van 18.30 tot 19.00 uur
in uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 te Tremelo, 
ingang zuid, parking via Boterstraat.

Hij is de

echtgenoot van:
 Irma(†) Verlinden

papa van:
 Sonja Moortgat en Maurice

opa en peter van:
 Manuella Van Hoof en Kristof
  Matz
  Yaro
  Naika

opa van:
 Vincent Van Hoof en Tatjana
  Noé
  Louise

baasje van:
       Koentje , zijn trouwe viervoeter

vriend van:
 Magda Van Roosbroeck 
       
De families Moortgat, Verlinden, Verschueren en Coeck.

Met speciale dank aan de thuisverpleging Poortmans - Vos, 
dokter Bart Mariën, dokter Saskia Carton, 
en het personeel van het dagziekenhuis Imelda te Bonheiden, 
voor hun toegewijde zorg en steun.

Rouwadres:
Familie Moortgat,
p.a. Uitvaartverzorging Eraly, Kruisstraat 169 - 3120 Tremelo.


