Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf

tis vieemd maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan
Jje zegt ik ben wat moe

maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

_l_ Toon Hermans

De heer
Cyriel Wouters

weduwnaar van Julia Van Hoof

Geboren in Schriek op 4 september 1933
en thuis in Keerbergen overleden op 4 april 2024.

Lid van de Landelijke Gilde - Schriek
Lid van Samana - Schriek

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Cyriel in de parochiekerk Sint-Michiel in Keerbergen
op DONDERDAG 11 APRIL 2024 om 10.00 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in de familierustplaats
op de begraafplaats van Keerbergen.

U kan Cyriel nog een groet brengen op woensdag 10 april 2024
van 19.30 tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum Eraly,
Kruissstraat 169 te Tremelo, ingang zuid, parking via Boterstraat.

Herdenkingsviering vanwege de parochie
op zondag 5 mei 2024 om 10.00 uur.

Dit melden u

Jos en Maria Wouters - Claes,
Steve en Jana Wouters - Hendrickx,
Launo en Kato,
Bart en Nathalie Goyvaerts - Wouters,
Rube, Kobe en Witse,

Paul en Laurette Wouters - Claes,
Steven en Annelies Embrechts - Wouters,
Lander en Nora,
Nick en Gitte Wouters - Dyck,
Lore,

Marcel Wouters,

Jan en Marina Wouters - Volkaerts,
Jeroen en Sarah Dockx - Wouters,
Brent en Ineke Wouters - Jadoul,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven nichten,

De families Wouters, Van Hoof, Van der Veken en Michiels.

Met dank aan zijn huisartsen,
de Thuisverpleging van Conny Boons en de Thuishulp.

Rouwadres :
Familie Wouters - Van Hoof
p.a Uitvaartverzorging Eraly, Kruisstraat 169 - 3120 Tremelo.
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