
Dank voor al die mooie jaren,
dank voor alles wat je voor ons deed,  
dank u ma.
We zullen nooit vergeten  
wat je voor ons bent geweest.

Mevrouw

Odilia Van Eylen
weduwe van Julien De Leeuw

geboren te Wezemaal op 9 maart 1938 
overleden in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 13 juli 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Odilia
in aula 1 van het crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5 te 
Nieuwrode (Holsbeek) op VRIJDAG 19 JULI 2024 om 10.30 uur.

Wij komen daar samen vanaf 10.00 uur.

Na de crematie zal haar urne bijgezet worden  
op de begraafplaats van Wezemaal.

U kan Odilia een groet brengen in het funerarium Eraly,
Torenstraat 45 - 3110 Rotselaar op donderdag 18 juli 2024  
van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Jean en Rita De Leeuw - Mergaerts, 

 Jelle De Leeuw en Liesbeth Daems,
 Vik,
 Lou,
 Seppe De Leeuw en Britt Melotte,
 Yfke en Kobe,
 Vic,
 Astrid en Steven De Leeuw - Coeckelberghs,
 Sam,
 Liese,
 Mats, 

Felix en Karine De Leeuw - Joosten, 

 Elise De Leeuw en Kenny Vanthielen,
  Mila,
  Nora,
 Silke en Kenny De Leeuw - Vanutrecht,
 Dries De Leeuw,
 Lore De Leeuw,
  
  haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

haar zus, broer, schoonzus, neven en nichten.

De families Van Eylen, De Leeuw, Wouters en Cox.

Met dank aan haar huisarts, Dr. Chris Mertens,  
Thuisverpleging De Glimlach, in het bijzonder Marleen,  
Familiehulp, de buren, het personeel van UZ Gasthuisberg te Leuven  
en de medewerkers van WZC Sint-Margaretha te Holsbeek,  
voor de goede zorg.


