
†
Dank voor al die mooie jaren,
dank voor alles wat je voor ons deed.
Dank u vader.
We zullen nooit vergeten
wat je voor ons bent geweest.

de heer

Frans Willems
echtgenoot van Paula(†) Van Goolen 

geboren in Baal op 23 oktober 1934 en overleden
in het Wzc De Lelie in Wezemaal op 14 augustus 2024.

De uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen,
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Anna in Baal
op DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2024 om10.00 uur.

Gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

Gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Eraly,
Kruisstraat 169, 3120 Tremelo,
ingang Zuid, parking via Boterstraat
op woensdagavond 21 augustus 2024 van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u :

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Ruddy en Lea Willems - Van Brusselen,
Bart en Karolina, 

Emiel en Ellen,
Kristof en Katrien,

Kris en Ria Van Passel - Willems
Sven en Hanne,

Alex en Ella,
Kelly en Roel,

Tess,

zijn zussen, 
Maria en Bertha,

zijn schoonbroers, schoonzus, neven en nichten,

De families Willems, Van Goolen, Van der Elst en Van Vlasselaer.

Met bijzondere dank aan dokter Geert De Brabandere
en het personeel van Wzc De Lelie voor hun beste zorgen;
en aan allen die hem de laatste jaren een steun waren.


