
Fier, trots, moedig en positief
Jij met die brede lach
De dief van ons hart
Je maakte iedereen wat beter en warmer
Je was een grappenmaker
Een feest op zich
Zoveel dank voor zoveel licht
Zoveel dank voor zoveel vriendschap en liefde

Eddy Vanhoof
geboren te Mechelen op 3 mei 1946 en op 25 februari 2026 te Bonheiden in het Imeldaziekenhuis overleden

Gewezen leerkracht in het Technisch Atheneum Keerbergen
Ere-OCMW raadslid Keerbergen

Lid van Royal Keerbergen Golf Club
Lid van Koninklijke Fanfare De Eendracht

Lid van de Landelijke Gilde

Ann Schevenels,	 zijn echtgenote;

Alain(†) Vanhoof,	 zijn zoon;

Noa Vanhoof,
Sim Vanhoof,	 zijn kleinkinderen;

Jacqueline en Ivo(†) Vercaeren - Vanhoof,	 zijn zus en schoonbroer;

Peter en Inge Vercaeren - De Beule, Elias, Niel en Maxim,
Inge en Luc Wils - Vercaeren, Tess en Jill,
Kate en Jurgen Saliën - Vercaeren, Hannelore, Margo en Elien  ,              zijn neef en nichten;

Zijn neven en nichten.

Liever geen bloemen maar graag een gift aan De Vlaamse Parkinson Liga - 
BE 68 0014 7822 5234 met vermelding Eddy Vanhoof.

Een oprechte dank aan dr. Hugo Degreef, thuisverpleging Candy, nachtzorg Ferm, 
zorgpersoneel Imeldaziekenhuis en WZC Den Olm en het restaurant Vis en Dis.

We bedanken al onze vrienden voor hun onophoudelijke steun.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Eddy in de aula van het Crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5 
in Holsbeek op ZATERDAG 7 MAART 2026 om 13.30 uur.

Nadien krijgt de urne een plekje in de warme huiselijke kring dichtbij zijn geliefde Ann.

Eddy


