
Onze wereld staat even stil nu moeke ons verlaat.
Zij was liefde voor ons en in volle liefde ging ze van ons heen.
 

Mevrouw

Paula Vermaelen
weduwe van Jean Wuyts

Geboren in Rotselaar op 16 maart 1928 en overleden in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden op 24 februari 2026.

Lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia

Dit melden u:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Guido en Josée Verschuren - Wuyts,
	 Liesbet en Hans,
		  Sarah, Yannick en Lisa,
	 Dieter en Katya,
		  Tibo en Janne,
Jos en Mariette Wuyts - Fobelets,
	 Annelien en Wim,
		  Nette en Eva,
	 Valerie en Glenn,
		  Eliza en Mathijs,
Haar neven en nichten.
De families Vermaelen, Wuyts, Verbeeck en Heremans.
Met dank aan haar huisarts Sofie Bakkers, de teams van het Wit-Gele Kruis, Familiehulp en Ferm 
en het team van Geriatrie 2 van het Imeldaziekenhuis voor hun helpende handen en steun.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Paula 
in de aula van het Crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5 in Nieuwrode (Holsbeek)
op DINSDAG 3 MAART 2026 om 10.00 uur. 

Wij komen samen in het crematorium vanaf 9.45 uur.

De bijzetting van de urne gebeurt in de namiddag in beperkte kring op de begraafplaats in Rotselaar.

Gelegenheid tot groeten in het funerarium Eraly, Torenstraat 45 - 3110 Rotselaar 
op maandagavond 2 maart van 18.30 tot 19.00 uur. 

Rouwadressen : 
Hellichtstraat 7 - 3110 Rotselaar.
Hellichtstraat 9 - 3110 Rotselaar.


